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kern 4 
 
 

een boek voor sint 
ik neem een pen 
en ik heb een wit vel 
 
ik maak een boek 
een boek voor sint 
en een boek voor piet 
ik maak het boek in de hoek 
in de hoek van het huis 
 
het boek is mooi 
mooi voor de sint 
en mooi voor piet 
ik doe het boek in een pak 
het pak gaat naar sint 
 
 


